
Kunstliefde in Utrecht
Deze keer ga ik in de schoolkrant iets vertellen over een expositie van Utrechtse kunstenaars bij genootschap 
Kunstliefde in Utrecht. Dit omdat ik jullie wil laten zien en vertellen dat heel veel kunst een visie geeft op de 
maatschappij. De expositie in Utrecht gaat over Vredesmissies in het buitenland en de titel van de expositie is ‘Onze 
Jongens’.
Kunst wordt dikwijls verweten nergens over te gaan, maar dat gaat voor deze expositie niet op.
Achttien kunstenaars geven commentaar in de vorm van beelden en schilderijen op de Nederlandse vredesmissies met 
name die in Uruzgan. Uit dit commentaar blijkt hun medeleven, bezorgdheid, twijfels, (wan)hoop en betrokkenheid. 
Kunst is op deze expositie niet alleen mooi, maar schudt de mensen wakker, zet ze aan het denken. Ik wil het met name 
over het  project van Jacolien de Jong één van de kunstenaars die meedoet hebben. Hierbij mogen de mensen op 
gevouwen vliegtuigjes een bericht schrijven voor ‘Onze Jongens’, die berichtjes worden verzameld in plastic hoesjes 
zodat iedereen ze kan lezen en zullen ook daadwerkelijk naar Kamp Holland worden opgestuurd.

                Tessa met haar groet                                                     De verzameling groeten
Iemand schrijft  ‘Christen of Islamiet, niet de kleurspoeling van het pigment of het verdriet dat overblijft maar zingeving 
voor ieder die strijd voor wat?‘Weduwe of eenzame vrind, Taliban of Hollands kind? Maar er is ook een kind dat de 
militairen in Uruzgan de ‘hartelijke groeten’ doet. Dezelfde kunstenares heeft ook een wandvullende tekening met een 
verstoord paradijs, waarbij er van bovenaf gekeken wordt hoe de mensen beneden de troep opruimen.Tegenover het 
verstoorde paradijs staat een installatie van Ank van Engelen. Ze plaatst een reeks wassen voeten  tegen de wand. Uit de 
voeten rijzen rozen snoeihouten krukken op.Ze brengen het drama in beeld dat de mens altijd geschonden uit de oorlog 
komt.



           
   Jacolien voor het verstoorde paradijs                    De installatie van Ank van Engelen                                  

Er hangen ook 3 prachtige schilderijen van Hanneke Breuker. Die naast  een schilderij met molens en een schilderij met 
een hert erop een schilderij hangt met een Apache helikopter. Het absurde is dat je van alledrie de schilderijen evenveel 
geniet terwijl het ene schilderij over oorlog gaat. Ook staat er nog een uit eierdozen en kippengaas opgebouwde tank. 
Van Anne Verhoijsen. Het mooie hieraan is dat zo’n papieren ding geen enkele functie heeft maar de associatie met 
oorlog is er meteen.

   
                 De tank van Anne Verhoijsen                                    schilderij Hanneke Breuker
Dit is zo’n beetje wat ik allemaal heb gezien op deze expositie. Ik hoop dat jullie er iets van opgestoken hebben. Met 
name over dat kunst commentaar kan geven op dingen uit de maatschappij.
Waar: Kunstliefde, Nobelstraat 12a, Utrecht (t/m 1 februari)

Opdracht
Ik heb contact met kunstenares Jacolien de Jong gehad van de expositie en een heleboel vliegtuigjes van haar gekregen. 
En nu aan jullie de volgende vraag. Als je een boodschap aan ‘Onze jongens in Uruzgan’, wilt schrijven op een 
vliegtuigje kan dat. Je kunt een vliegtuigje ophalen bij Joke Huiskes (zolang de voorraad strekt)deze kan eerst gevouwen 
worden en dan voorzien van tekst weer ingeleverd bij Joke uiterlijk 9 februari. Deze vliegtuigjes zullen daadwerkelijk 
naar Kamp Holland worden opgestuurd. Let op! Het maakt niet uit of je voor of tegen de oorlog bent je mag alles wat jij 
wilt of voelt bij de vredesmissie of de mensen die hem uitvoeren opschrijven op het vliegtuigje.


